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Welkom in de Wingerd 

Muziek Psalm 140, J.P. Sweelinck 
 
OvD: Woord van welkom en mededelingen 
 

allen gaan, indien mogelijk, staan 
 
Intochtslied: 276: 1, 2 en 3 'Zomaar een dak boven wat hoofden'  
 
1.Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
2.Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde, horen en zien, 
onthouden spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
3.Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
Voorstellen 
 
Stil gebed 
Groet: 
V : De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
Bemoediging 
 
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Y: Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt. 

Schep ons een hart 
G: doorzichtig en onverdeeld 
Y: geef ons een geest 
G: vast en moedig, 
Y: wek onze ziel 



G: dat ze leven gaat, 
Y: dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat in de tijd, de eeuwigheid. 
G: Breng ons terecht, o God 
Y: breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen 
G: Amen 

We gaan zitten 
Psalm 68: 7 
 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Kyrie Gebed 
 
Gezongen 
Vr Heer, ontferm U 
G Heer, ontferm U 
Vr Christus ontferm U 
G Christus ontferm U 
Vr Heer, ontferm U 
G Heer, ontferm U 
 
Gloria  
 
Lied 713: 2 en 5, Wij moeten Gode zingen 
 
2 Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie hem aanbaden, 
aan ieder die hem vreest,  
komt Hij, de Heer te stade, 
de minste allermeest. 
 

5 Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 
Gebed bij de opening van de schrift 
 



Schriftlezing:   
Le: Handelingen 1: 1- 12  
 
Jezus opgenomen in de hemel 

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf 
het begin  

tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,  
nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun 
opdracht was.  

Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 
veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te 
spreken. 
Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht:  
‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover 
jullie van Mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem:  
‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’  

Hij antwoordde:  
‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en 
het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.  

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 
 
Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, 
zodat ze Hem niet meer zagen.  

Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 
twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden:  
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?  
Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen 
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de 
stad, op een sabbatsreis afstand. 
 
Lied 686: 1 en 3 De Geest des Heren heeft 
 
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld. 
 
De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,  
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 
 
 
 



Acclamatie gezongen LB 139 a 
 
g.  U KOMT DE LOF TOE,  

U HET GEZANG,  
U ALLE GLORIE,  
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST  
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN. 

 
Overdenking 
 
Muziek: Preambulum, H. Scheideman 
 
Lied: 791, 1, 3 en 6 
Liefde eenmaal uitgesproken:  
 
Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 
Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf. 
 

'La Ascension'  van Juan de Flandes 
 
D. Inzameling van de gaven 
O. Muziek tijdens de collecte: Passegalia e Mezzo Antico, A. Gabrieli 
 
 
Dankgebed en voorbeden;  
 
Gezongen 368H na 'zo bidden wij' 
Vervul ons met uw geest, geef adem en kracht aan mensen 
 
stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

allen gaan, indien mogelijk, staan 
 
 
 



Slot Lied 231: 1, 3 en 4  
 
    1 Wij knielen voor uw zetel neer, 
 wij, Heer, en al uw leden, 
 en eren U als onze Heer 
 met lied'ren en gebeden. 
 Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
 voor U, o Godsgetuige, 
 o Eerstgeboren' uit de dood 
 zich diep eerbiedig buige! 
 
3 U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde bien 
of om ontferming smeken. 
 

   4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
 die dag zal zeker komen. 
 Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
 wordt reeds van ver vernomen. 
 Ja, halleluja, ja Hij komt! 
 Juicht, mensen, eng'len, samen. 
 Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
 juicht allen! Amen, amen! 

 
Zegen  
Amen, amen amen 
 
Orgelspel: Chaconne in F, J. Pachelbel 
 

 We wensen u een goede zondag 


